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Aziatische route

NON-FICTIE / Kleurrijk portret van Sjanghai,
toevluchtsoord voor vele Europese Joden.

JOAN VELDKAMP Vrijhaven Shanghai
(Balans) €19,99, 204 pagina's
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Een grote verdienste van Vrijhaven
Shanghai is dat Joan Veldkamp de sfeer
in die stad aan het eind van de jaren der-
tig van de vorige eeuw zo evocatief weet
op te roepen. Zo spreekt zij van rokerige
cabarets, van gangsters met gleufhoe-
den en verleidelijke Aziatische schoon-
heden in zijden jurken met een sigaret-
tenpijpje in de hand. Hoerig, vitaal, sen-
sueel, creatief en verdorven.

Het is in Nederland nauwelijks be-
kend dat deze kosmopolitische metro-
pool vlak voor het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog de laatste vliucht-
heuvel vormde voor duizenden Joden uit
Europa die aan Hitlers gaskamers wisten
te ontkomen. De Chinese diplomaat
Feng-Shan Ho, die in 1938 in Wenen
werkte, kon het prijsschieten op Joden
niet langer aanzien en schreef op ruime
schaal visa voor Sjanghai uit.

Het verhaal van de Joodse gemeen-
schap in Sjanghai wordt verteld met ge-
tuigenissen van Peter Engler en Guen-
ther Cohn, twee Joodse vrienden die des-
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Veldkamp belicht in Nederland onbekende oorlogsgeschiedenis

tijds nog broekies waren. De markantste
figuur in die kring was Vic Sassoon,
wiens Sefardische familie uit Bagdad
stamde — steenrijk geworden met handel
in opium en textiel. Vic werd de allerrijk-
ste. Hij was verzot op paardenraces en
zei: ‘There is only one race better than
the Jews and that is the derby’ — vrij ver-
taald: het enige ras dat ik superieur acht
aan het Joodse ras, is het paardenras.
Tijdens de Japanse bezetting werden
Joden samengebracht in de armoedige
wijk Hongkew. Een soort kamp, maar
geen vernietigingskamp. Rik Kuethe
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